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KLAAS HAD GELD TERUGGEKREGEN
Weer was er een jaar voorbij. Het was winter geweest, lente en zomer geworden, de herfst was gekomen en nu was het alweer winter. Klaas en Liesje zaten in het vliegtuig dat hen naar St.Petersburg moest brengen.

Liesje had de kerstvakantie doorgebracht bij Klaas, maar was daarna weer teruggegaan naar de hoofdstad. Klaas was nog een tijdje op het eiland gebleven, maar hij had niet meer kunnen wennen zonder Liesje: hij miste haar vreselijk, voor het eerst had hij zich echt eenzaam gevoeld. Het viel hem op dat hij niet meer werkelijk kon genieten van de geur van het gras, van het geluid van de golven, van de wolkenhemel. De zomer had hij in Amsterdam doorgebracht, maar ook daar had hij zich om de een of andere reden niet meer tevreden gevoeld. Het leek hem niet verstandig er nog veel langer te blijven.
Net op dat moment had hij een heleboel geld teruggekregen van de belasting. Ze hadden dadelijk besloten een reisje naar het buitenland te maken. Waarheen? Het antwoord op die vraag was niet moeilijk, ze hadden niet lang hoeven kiezen: natuurlijk gingen ze naar St.Petersburg, want Liesje was het hele jaar hard bezig geweest met haar Russisch en ze had het al een beetje leren spreken. 
Pasja, Liesjes leraar Russisch, had zijn vriend geschreven en deze had
voor Klaas en Liesje een kamer geregeld ergens in het centrum.

opvallen
                                       бросаться в глаза
Het viel hem op dat
                           Он заметил, что
een (hele)boel geld/mensen
               уйма денег/людей
Er lagen een heleboel boeken
   Там лежала уйма книг
