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УПРАЖНЕНИЯ

75 I. Laat ik u vertellen hoe het verder ging met onze Klazen en Liesjes. Zoals u weet hadden Klaas en Liesje - zoals Liza nu werd genoemd - besloten in Neder​land te gaan wonen, ergens op het platteland. Maar na enige tijd ontdekte Klaas dat je, zelfs al heb je een droom van een huwelijk met een schat van een vrouw, als echte kerel toch moet werken, op wat voor manier dan ook. Zij het niet als smokkelaar of voorzitter van een politieke partij of slager... Hoe hij zijn best ook deed, in het begin scheen er niets te lukken. Opa de Koning en Liesje wisten hem ook niets aan te raden. Maar Klaas hield vol, overtuigd als hij was dat hij een bezigheid zou vinden die hem zou passen. En uiteindelijk had hij succes. Via de chef van de boekwinkel waar hij vroeger gewerkt had, kwam Klaas in contact met een belangrijk man in de cultuursector, een zekere meneer Klant. Deze Klant had net iemand nodig die in staat - en bereid! - zou zijn om diamanten te vinden tussen een hoop armzalige, stomme teksten, d.w.z. schrijvers die de moeite waard waren om uit te geven. Klant twijfelde niet aan Klaas' capaciteiten op dit gebied en hij had goed geraden dat deze verstand had van het vak, er veel van wist en zulk werk niet zou weigeren. En inderdaad was het geen wonder dat dit werk Klaas een heel avontuur leek: hij zou de eerste lezer zijn van zijn geniale tijdgenoten, nog onbekende beroemdheden. Bovendien zou hij er een boterham mee verdienen, a1 was het een magere. Het belangrijkste was dat hij dankzij dit werk op Schier kon blijven wonen en geen ruzie hoefde te maken met oma Eleonora.

II. Maar al gauw moest Klaas toegeven dat het hem speet de uitnodiging van de heer Klant te hebben aangenomen. Het werk hing hem al gauw de keel uit. Hij las een berg gedichten en verhalen door, waarvan hij niet goed werd. Het grensde aan het ongelooflijke. Had hij dat eerder geweten! Wat wilden die idioten? Gewoon geen manier! Ze bewezen hiermee alleen hun absolute geestelijke armoe! Ze zouden door de regering gedwongen moeten worden te werken. Van hem mochten ze allemaal uit hun zolderkamers springen. Met dergelijke on​christelijke gedachten gooide Klaas een stuk of tien zakken papier bij het vuil. Wat deed Liza intussen? Die zat natuurlijk op haar studeerkamer te lezen, achter haar eigen bureau, precies zoals zij dat ooit had gedroomd. Ze had trouwens allang voelen aankomen dat Klaas zich niet lang zou interesseren voor allerlei zielige gedichtjes. 
`Wat ben je aan het doen?' 
`Ik lees gedichtjes.' 
`Mijn god!' 
`Nee, ze zijn best goed.' 
`Ongetwijfeld.' 
`Tussen aanhalingstekens? Moet je horen.' Liza las Klaas een paar regeltjes hardop voor. 
`Wiens gedichten zijn dat?' Liza wees naar een oude koffer, waarin Klaas zijn foto's en allerlei geliefde voorwerpen uit zijn kinderjaren bewaarde. 
Klaas sprong op... Twee weken later stuurde hij aan de heer Klant de gedichten van Jan Rus uit Domburg, die volgens hem goed genoeg waren om uit te geven. Vlak voor kerst werden ze uitgegeven en geprezen - `vanwege de schoonheid hunner klanken' - in een invloedrijke krant. Op die manier kwam alles voor de bakker en leefden ze nog lang en gelukkig. Het gelukkigst van iedereen - hoewel hij het eerst zou sterven - was Hein. Hij miste Liesje (de oude) natuurlijk een tijdje, maar eerlijk gezegd was zijn nieuwe leven gewoon een paradijs. Mettertijd leerde hij op zijn oude dag fantastische fazanten te vangen, al was het eten van vogels streng verboden. Hij mocht tegen de koeien en paarden blaffen - paardrijden werd de hobby van zijn nieuwe bazin - en achter de konijnen aanrennen. Als iemand hem lui durfde te noemen voelde hij zich zelfs een beetje beledigd en dan gromde hij lui.
III.  Zijn vriend Lucifer woonde intussen in het verre Rusland, weliswaar in een klein flatje op de elfde etage, zonder bomen en landgenoten, maar niet minder gelukkig. 
De kat is immers wijzer dan de mens; een kat spot met taalproblemen, hij weegt de voor- en nadelen van het praktische leven niet tegen elkaar af en interesseert zich vooral voor muizen. 
Op de eerste dag in zijn nieuwe huis ving Lucifer een reusachtige muis en vanaf dat moment was hij verliefd op zijn nieuwe vaderland. Bovendien nam Kolja hem met zich mee wanneer hij ging vissen. Het viel Lucifer niet eens op dat de wereld opeens fietsloos was geworden. 
Voor hem was het alsof er niets was veranderd. Jawel, de kelder stond nog steeds leeg. Liza - zoals Liesje nu werd genoemd - toonde dat ze in staat was te vechten en dat ze het flinkste meisje was dat men zich maar voor kon stellen. 
Dag in dag uit liep ze allerlei kantoren en kantoortjes af, eiste - uit naam van haar man - precieze gegevens en cijfers, tekende 's avonds kaarten, zij had de helft van haar dollars al in reklame gestoken, ze was hele​maal niet bang om risico's te nemen, kortom, ze bewoog hemel en aarde en gedroeg zich buitengewoon onvoorzichtig - en plotseling bleek ze heel gewoon zwanger te zijn. 
En op dat moment was zij haar bedrijfje vergeten. Daarna ontdekte zij dat zo'n leven haar zo te zien veel beter paste. 
Nu rekende ze dagelijks uit hoeveel maanden, weken, dagen nog... Ze was vooral benieuwd of het kind op zijn vader of op zijn moeder zou lijken. 
Ze zat urenlang thee te drinken met oma E. en naar haar raad te luisteren. Oma kon altijd geruststel​lende woorden vinden en was blij dat deze Liza zich voor haar raad interesseerde. 
En aan de muren van het kleine, smalle kamertje, dat in de toekomst de kinderkamer zou worden, hing zij antiek en ikonen, die haar nieuwe hobby waren geworden.

IV. En oma E. was naar Nederland geweest. Per schip. Voor het eerst van haar leven had zij over de golven van een echte zee gevaren. Maar op een mooie dag was de hond van een reisgenoot bij haar op schoot gesprongen; het dier had haar in haar vinger gebeten, waarvan de arme oma natuurlijk erg was geschrokken. 
Ze had dus helemaal geen zin meer om waar dan ook nog heen te varen. In Nederland had ze oma Ljoeda ontmoet. Die ontmoeting was hun beiden tegen​gevallen, wat men uiteindelijk ook wel had kunnen verwachten. 
In de loop der tijd waren ze zover uit elkaar gegroeid... Over het algemeen was Nederland... nee, zij zou het nooit ruilen voor haar eigen vaderland. 
Arme Liza. Klaas mocht dan een goed dichter zijn, maar waarom schreef hij over zand en duinen en niet over haar kleindochter? 
En één keer, maar één keer, had zij Frits, Klaas' broer, ontmoet en dat was zacht gezegd ook geen liefde op het eerste gezicht geworden, integendeel. Alleen met die twee oude Amsterdamse vriendjes van Klaas, met hun gekke namen, kon zij goed overweg. Heel goed zelfs. 
Op een mooie dag hadden zij haar Brugge laten zien. Wat een grachtjes en steegjes, wat een ge​zellige plekjes, snoezig gewoon. Het was geen wonder dat Liza - die ene, die Rusland had gekozen - een Belgische was. Bij de gedachte aan die Liza begon oma E. Petersburg nog meer te missen. Ze was heel blij toen ze er eindelijk terugkwam.

V. Nou goed, al onze helden zijn min of meer gelukkig. Voor de rest kan alleen het volgende nog toegevoegd worden. 
Ger en Joop vonden op hun beurt oma E. erg aardig. Op een keer - Liza en oma zaten in de keuken thee te drinken - werd er gebeld en kwamen deze twee heren binnen! Wat een verrassing! Ze hadden bedacht dat ze een reisje naar Sint-Petersburg wilden maken, gewoon om Liesje - d.w.z. Liza - en Kolja en natuurlijk oma te bezoeken, en tegelijker​tijd de stad te bekijken. 
Ze brachten verbazingwekkend nieuws mee: Masja en Pasja waren elkaar toevallig - in Brugge - tegengekomen en een week later getrouwd! 
Oma bakte de hele week pannenkoeken voor onze beide vrolijke vrienden. Ze gingen elke dag de stad bekijken en waren erg geïnteresseerd in van alles en nog wat. 
Na een week vonden zij - en oma ook - het jammer dat de tijd zo gauw voorbij was gegaan. Een dag voor hun vertrek verklaarden ze dat ze van plan waren een pannenkoekenrestaurantje te beginnen in dezelfde kelder als waar Liesje-Liza ooit van plan was geweest de firma `De witte fiets' te beginnen. 
Oma kon haar oren niet geloven, zij dacht dat ze hier voor de grap over begonnen waren of dat ze gewoon niet goed bij hun hoofd waren, en zij was er een hele tijd niet van te overtuigen dat ze het meenden. 
Of het hun werkelijk lukte dit wilde plan te verwezenlijken, is mij niet bekend. Ik woon daar al lang niet meer, maar zodra ik iets hoor, zal ik het u dadelijk laten weten.










